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Beste ouders, 
 
Het spreekwoord  ‘De tijd gaat snel, gebruik hem wel’  wordt nog vaak gebruikt en zonder er bij 
na te denken, schrijven we alweer een schooljaar weg.  De laatste weken gingen razendsnel 
voorbij.  Er waren zoveel activiteiten gepland. 
 
Het schoolfeest werd een groot succes, dankzij de inzet van de leerlingen, leerkrachten en  
ouderraad.  Met een bang hart keken we uit naar een droge (zonnige) dag en gelukkig mocht  
onze wens in vervulling gaan.  De kunstgalerij ten voordele voor de Valier heeft een mooie som 
geld opgebracht, waarvoor onze oprechte dank aan allen. 
 
Ook dit schooljaar mochten we op heel wat vrijwilligers rekenen.  Onze lees(groot)ouders dank ik 
oprecht van harte voor hun vrije momenten die ze opgeofferd hebben aan onze leerlingen van 
het eerste, tweede en derde leerjaar.  De ouderraad die jaarlijks paraat staat om een financieel 
steentje bij te dragen door de talloze activiteiten die zij met succes organiseerden en dit ten 
voordele voor onze kinderen.  Tenslotte dank ik ook het schoolteam voor hun enthousiasme.  El-
ke dag opnieuw staan ze klaar voor het welzijn van alle kinderen.   
 
De laatste week van het schooljaar trokken onze leerlingen van het eerste en tweede leerjaar 
nog richting Heer-Sur-Meuse.  Hun bosavontuur kon helaas niet meer gepubliceerd worden maar 
je kan het bekijken op www.bloggen.be/onzeavontureninheer2013 
 
Ondertussen maken we reeds voorbereidingen voor het volgend schooljaar.  In overleg met de 
leerkrachten stellen we de klassen samen.  Als ouder mag je er zeker van zijn dat iedereen ook in 
de nieuwe klasgroep een vriendje zal hebben. 
 
Mag ik u er nog even aan herinneren dat vrijdag 28 juni de school eindigt om 11u40. 
 
Op de laatste bladzijde kan u reeds de belangrijkste data (onder voorbehoud) vinden voor  
volgend schooljaar. 
 
Ziezo, ik wens aan iedereen nog een welgemeende dank u wel voor het voorbije schooljaar en 
een deugddoende vakantie en … tot 2 september! 
 
Asselman Ruth 
Directeur 
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Naar het Vlaams Parlement … 
 

Maandag, 17 december 2013 

 

We hadden afgesproken aan het station van Liedekerke. Gelukkig had de trein  

deze keer geen vertraging en konden we stipt vertrekken richting Brussel Centraal.  

Zoals gewoonlijk maakten we eerst een korte wandeling door het stadscentrum van Brussel. 

Eerst langs de Grote Markt om de prachtige historische gebouwen te bewonderen. Wel jammer 

dat een spuuglelijke nepkerstboom niet de kerstsfeer met de traditionele reuzegrote spar kon 

evenaren. Gelukkig was er wel nog de au-

thentieke kerststal. Daarna gingen we het 

wereldberoemde Manneke Pis groeten en 

tot slot nog gauw wat etalagekijken in de 

Koningsgalerij. Omstreeks kwart voor tien 

werd het stilaan tijd om richting Vlaams 

Parlement te trekken. 

Eenmaal aangekomen werden we opge-

wacht door enkele sympathieke gidsen die 

ons tijdens de voormiddag meenamen 

doorheen de verschillende vergaderzalen. 

We kregen wat uitleg over de ingewikkelde 

manier waarop ons land  en vooral Vlaan-

deren bestuurd wordt. Wat is ons België 

toch een kluwen van allerlei besturen. Niet echt eenvoudig voor een 12-jarige! De zeer comforta-

bele zetels van de dames en heren volksvertegenwoordigers waren dan wel erg in trek bij de kin-

deren. “Waarom kan juf Ruth er zo geen bestellen voor de school?”, klonk het in koor. Ook heel 

wat kunstwerken van Vlaamse kunstenaars passeerden de revue. 

’s Namiddags werden we meegenomen naar zo’n sjieke vergaderzaal, die trouwens allemaal een 

naam dragen van een bekende Vlaamse schilder. In de Rubenszaal en de Ensorzaal leerden we 

spelenderwijs hoe een gemeente of stad bestuurd wordt. We werden ingedeeld in verschillende 

groepen net zoals er politieke partijen zijn. Al gauw waren er zeer geanimeerde discussies aan de 

gang. De kinderen trachtten elkaar te overtuigen van hun gelijk en zo hun projecten te realise-

ren. Het was voor hen soms moeilijk om te aanvaarden dat democratisch besturen in realiteit ook 

wel op deze manier werkt. In ieder geval een zeer leerrijke ervaring en laat ons hopen dat we 

ooit nog eens een minister uit de Sint-Antoniusschool krijgen. Stel je voor! 

6de leerjaar 
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Annie 
De musical 

heel mooi gezongen 
ze heeft nieuwe ouders 

super ! 

Elfje: Musical Annie 
 

Op dinsdag 8 januari 2013 trokken we met alle leerlingen 

van de lagere school richting Antwerpen.  Daar werden ze getrakteerd op de  

musical “Annie” .  De leerlingen van het vijfde leerjaar schreven een rond deze 

activiteit elfjes. 

5de leerjaar 

Annie 
Ouders verloren 

kruipt in wasmand 
vindt de hond Cindy 

mega ! 

Britt 

Annie 
Zingt veel 

is een weeskind 
zoekt naar haar ouders 

gevonden ! 

Chinouk 

Annie 
Een musical 

Over een meisje 
Ze vindt haar ouders 

prachtig ! 

Célien 

Amber O. 

Sneeuwklassen 2013 

Z Zinal was super 

W We hebben ons geamuseerd 

I In de trein was het heel leuk 

T Typisch Zwitsers eten is lekkere kaas 

S Skiën vond ik super 

E Een keer in Zwitserland vond ik supertof 

R Racen door de sneeuw was ook leuk 

L Leren Skiën was fijn 

A Andere talen spreken was wel wat moeilijk 

N Naar Zwitserland wil ik nog 1000 keer gaan 

D Diane was een leuke skimoni 

6de leerjaar 
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Z Zinal is de beste ! 

W Wij willen terug ! 

I In de skilift met z’n allen ! 

T Toffe wandelingen ! 

S Superleuk ! 

E Elke avond een leuke activiteit ! 

R Reuzefijne toneeltjes !  
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Houd de dief! Iemand stal het geld 

voor  

de sneeuwklassen van  volgend schooljaar.  

Wie heeft dit gedaan?  Technopolis kwam op  

25 januari naar onze school en ging met de 

leerlingen van het vijfde leerjaar op zoek naar de dader. Aan de 

hand van allerlei proefjes zoals: vingerafdrukken vergelijken, 

grondonderzoek, vezelonderzoek, enz... konden de leerlingen 

van het vijfde leerjaar de dader gelukkig ontmaskeren.  Dit zou 

ons geen tweede keer overkomen! De begeleider leerde ons 

daarom hoe we een alarm konden maken. Met een eenvoudig 

plankje, enkele elektriciteitsdraden, een paar duimspijkers, een 

lampje en twee metalen plaatjes maakten we een echt       

deurmatalarm. Niemand zou ons nu nog kunnen verrassen! 

5de leerjaar 
Houd de dief 

Uit de kindermond 
 

In de derde kleuterklas hebben we Ella Hazard en Ella Van 

den Brande.  Voor Tijl is het Ella Van de Brandweer. 

 

Met fierheid toonde Lowiese uit de peuterklas haar nieuwe sandalen aan  

juf Aleidis en zei: “Juf, kijk eens ik heb nieuwe schandalen ! “ 

 

Voortaan krijgen de politieagenten geen pistool en handboeien meer, maar een veegborstel en 

een stofdoek.  Jordy schreef namelijk in zijn dictee dat er agenten waren op het “kuispunt”. 

 

   Juf Ann, van het eerste leerjaar, trakteerde haar leerlingen met een brood- 

   ontbijt dat zij zelf gebakken had tijdens een cursus ‘brood bakken’.   

     Volgens Marie was haar juf nu een goeie brouwer i.p.v. bakker. 

 

Hahahaha ! 
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Carnaval 
 

Groene haren, 

blauwe benen. 

oranje, gele, 

witte tenen. 

rode stippen,  

overal … 

Het is carnaval ! 
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Dinsdag 5 maart was de grote dag voor de  

vijfdeklassers.  We gingen naar Aalst. 
Eerst brachten de hulpvaardige ouders en grootouders ons naar het station.  

Daar namen we de trein naar Aalst.  Eens in de carnavalsstad aangekomen  

bekeken we het station eens van dichtbij. Daarna trokken we richting centrum. 

We kwamen onderweg de  Sint-Jozefkerk tegen. Via de Pieter Van Aelstgalerij 

wandelden we naar  de Grote Markt, daar zagen we Dirk Martens en de Belfort-

toren.  We  bezochten ook het 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stadhuis en na-

men een kijkje op de binnenkoer.  Nadien zetten we koers naar de Sint-Martinuskerk en we be-

zochten ook het  Stedelijk Museum.  Daar kwamen we te weten hoe het er ten tijde van  Priester 

Daens aan toe ging, we zagen ook enkele drukpersen en schilderijen van Valerius De Saedeleer. 

Met knorrende magen wandelden we naar Tragel Sport. We aten er ons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lunchpakket op 

en nadien trokken we de bowlingschoenen aan. De bowlingballen vlogen over de banen en soms 

5de leerjaar 
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Verjaardag vieren in de peuterklas 

net ietsje anders! 
Peuterklas 

 Jordan is eindelijk aan de beurt om in de verjaardagsstoel  
te zitten!  De hele voormiddag wil hij van dit alleenrecht  
genieten.  Enkel om te plassen komt hij er even af. 

 

Joepie!  Kaarsjes uitblazen!  Een voorrecht enkel voor de  
jarige??? 

 

Redouan klimt de dag na zijn verjaardag opnieuw op de  
verjaardagsstoel …  De peuter die nu jarig is, is het daar niet 
mee eens! 

 

Juf neemt een foto van de jarige!   
Nadien de persfotografen! 

belandden ze ook eens in de goot, maar al doende leerden we hoe het moest.  Moe 

gespeeld keerden we dan maar terug huiswaarts. 
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Op vrijdag 15 maart gingen we met alle  

kleuters naar de grote giraf ! 
Is dat een dierentuin?  Nee hoor, geen dierentuin maar wel een fantasti-

sche  

binnenspeeltuin!!!  Wat keken al 

onze vriendjes hier naar uit! 

kleuters 

 

Met z’n allen stapten we de grote bus op!  Dit 

alleen al was een groot avontuur!  De rit duurde 

gelukkig niet zo lang, want we waren toch wel 

heel nieuwsgierig om de speeltuin te zien.      

Eindelijk kwamen we aan in Geraardsbergen.  

Eénmaal de grote giraf binnen, konden we onze 

ogen niet geloven!  Vier gigantische glijbanen, 

een groot ballenbad, kanonnen om de balletjes 

af te vuren, twee reuze trampolines en nog    

zoveel meer waar onze grote en kleine sloebers 

zich konden op uitleven!  En spelen … dat deden 

ze!!! Een ganse dag!  Wat hadden ze plezier!  Op 

de bus terug naar huis was het heel stil … 

Alle kapoenen waren uitgeteld!  Heel moe maar 

met leuke verhalen keerden we terug naar 

school! 



St.-Antoontje - 2012-2013 - pg 11 

 
 

 

 

 

 

Kuikentje, kuikentje 

kom uit je ei, 

straks is het Pasen 

voor jou en voor mij. 

Kuikentje, kuikentje 

kom nu maar gauw, 

weet je dat ik van je hou? 

1ste kleuterklas 

Traditioneel sluiten we de tweede trimester 

af met een paasviering en vastenvoettocht 

Woensdag, 27 maart sloten we de tweede trimester af met onze paasvie-

ring.  De vasten begon immers reeds halfweg de krokusvakantie.  Veertig dagen 

om warmte te schenken en om te delen.  Een periode om te denken aan de 

mensen in Noord-Oeganda zoals Daniel en Molly die hopen op een betere toe-

komst en voedzaam eten.   

Met Pasen laten we ons licht branden voor de minstbedeelden.  Zo ook steunden wij het project  

van Astrid Van den Brande.  Deze zomer trekt zij met vrienden voor drie weken naar Nepal naar 

een weeshuis in Kathmandu om mee te helpen met de dagdagelijkse bezigheden.  Naast het  

helpen met huiswerk en het organiseren van verschillende activiteiten zal  zij ook samen met nog 

vrienden schilder– en reparatiewerken uitvoeren aan het weeshuis en aan het schooltje. 

5de leerjaar 
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Juf Lynda …  DANK U WEL !! 

 
Na 40 jaar zich volledig ingezet te  

hebben voor het welzijn van de  

kinderen namen wij dit schooljaar  

afscheid van juf Lynda. 

 

Wij danken haar voor alle voorbije  

jaren en wensen haar nog 

veel succes en veel plezier  

met haar kleinkind! 
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Nieuwpoort … we komen eraan ... 
We gingen met de bus naar Diksmuide.  Daar bezochten we 

de IJzertoren.  ‘s Middags aten we onze boterhammen.  

Dan  

gingen we naar de dodengang.  Toen reden we naar Nieuwpoort.  

In het hotel gingen we met de lift naar de achtste verdieping waar 

we onze kamers hadden.  Eindelijk mochten we weten bij wie we 

sliepen.  We    gingen onze kamers installeren.  Toen stapten we naar beneden om 

avondeten te gaan eten.  Dan    gingen we naar het strand om onze namen in het zand te schrij-

ven.  Met juf An hadden we een rustig liedje beluisterd tijdens de avondbezinning.  Toen gingen 

we naar bed om te lezen. 

 

Op dinsdagochtend kwam de juf ons voor 

het eerst wekken. Toen  gin-

gen we naar de zaal om 

ochtendgymnastiek te doen. 

Dat was tof!  Nadien gingen 

we ontbijten.  Op onze tas 

lag een chocoladekoek.  Die 

at ik op.  Dat was lekker!  Ik vond het wat 

spijtig dat er maar één was.  Maar dat 

kon geen kwaad want er waren ook cho-

copops.  Die ging ik gauw halen.  Dan 

werd het pas echt tof.  We gingen zand-

kastelen bouwen.  Toen gingen we het 

grote strandspel spelen.  Dan kregen we een tienuurtje.  Nadien gingen we naar de zaal om te 

kijken wie er gewonnen was.  Dat was mijn groep.  Als beloning kregen de winnaars een snoep-

je.  Dat was lekker.  Daarna gingen we naar onze kamer en deden onze laarzen uit en deden an-

dere schoenen aan.  Na die drukke dag speelden we rustige spelletjes, we kleurden en we deden 

ook met heel de klas nog een spel.  Op naar het avondmaal!  Voor het leeskwartier nog even be-

zinning met juf An.  En dan naar bed.  Het was een toffe dag! 

 

De juffen kwamen ons al vroeg wekken.  We maakten ons klaar.  Toen gingen we naar het res-

taurant om te ontbijten.  Ik at een 

boterham met kaas.  Na het ontbijt 

maakten we ons lunchpakket.  We 

moesten op tijd buiten zijn om met 

de gids op pad te gaan.  Toen we 

bij de gids aankwamen, kregen we 

een antwoord op heel wat vraagjes.  We gingen 

ook met een overzetboot de IJzer over naar het 

natuurreservaat.  Wat later aten we ons lunch-

pakket op.  We gingen daarna naar de duinen en 

speelden er.  Toen we in onze kamer kwamen, 

namen we ons een lekkere douche.  We aten het 

avondmaal.    Daarna speelden we nog een beet-

je.  Dan gingen we naar de gang om avondbezinning te doen.  Toen was er nog een leeskwar-

tiertje en dan lekker slapen. 

3de leerjaar 

Astrid 

Jonas 

Milan 
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De juffen kwamen ons al vroeg 

wekken. We maakten ons allemaal 

klaar om ochtendgymnastiek te 

doen op de muziek van Samson en 

Gert.  Het was heel leuk.  Toen gin-

gen we ontbijten.  Ik nam cornfla-

kes en brood met ham en kaas.  Dat 

was heel lekker.  Daar-

na gingen we naar het 

staketsel.  Daar waren 

vissers maar spijtig 

genoeg hebben we 

geen vis gezien.  Er was zoveel wind dat Yana haar muts in het water vloog.  ‘s Mid-

dags gingen wij naar het park.  Daar namen we een pauze.  We speelden een spelletje met juf 

Mirianne en sommigen maakten kettin-

gen van madeliefjes of armbandjes. 

We gingen zitten in het park om onze 

boterhammen te eten.  Toen gingen we 

naar de redders.  Daar keken we naar 

een film en toen legde de meneer alles 

uit over de redders.  Toen moesten we 

vijf schelpjes gaan halen om te knutse-

len.  Dat was leuk.  Nadien moesten we 

ons klaarmaken voor de dansavond.  

Maar eerst aten we nog het avondmaal.  

Toen we klaar waren gingen we naar de 

zaal om groepjes te maken voor de quiz.  

Helaas is mijn groep verloren.  Pech voor 

ons.  Toen kwam het dansen eraan met 

veel muziek. Super!  Daarna was het 

bedtijd. 

 

 

 

Cecilia 
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Op-

staan!  De laatste dag was begonnen.  Ik was al vroeg wakker.  Ik kon het niet la-

ten om wat te kletsen met mijn vriendin.  Toen gingen we snel naar de badkamer 

om ons klaar te maken.  Daarna gingen we lekker ontbijten.  Er waren: chocomelk, 

melk, boterhammen en cornflakes.  Dan gingen we de koffers inpakken.  Heel snel 

want we wilden op de gocarts.  Die van mij en mijn vriendinnetje ging niet goed.  

Maar het was wel leuk.  Toen gingen we op de piramide klimmen.  Best tof hoor!  Dan stapten 

we naar het hotel voor het middagmaal.  Daarna gingen we terug naar buiten om voor de laatste 

keer op het strand te gaan.  En dan spijtig genoeg naar huis!  Het was supertof! 

Luka 
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Uit de kindermond 
 
In het eerste leerjaar zwemmen de vissen in een ‘kobaal’ volgens 

Marie. 

 

 

 

In de klas van het tweede leerjaar 

Leraar : Waar komt de zon op? 

Leerling : in het oosten, meester. 

Leraar : Waar gaat de zon onder? 

Leerling : In het wespen ! 

 

 

Op de toets van spreekwoorden had één van onze leerlingen twijfels. 

Zo trouw als een ………..  vrouw (hond) 

Moest hij rijmen of het spreekwoord vervolledigen? 

Hahahaha ! 
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De politie in onze klas 

Op dinsdag 16 april kregen we bijzonder bezoek in de klas. 

Het eerste leerjaar kreeg verkeersles van een politieagent!  

Hij droeg een echt politiekostuum en had een pistool bij … 

Waauw!   

De kinderen waren meteen onder de indruk!  Hij vertelde ons heel wat nieuwe 

dingen, tekende een stratenplan op het bord en had ook leuke magneten mee, 

van auto’s, vrachtwagens, verkeerslichten en nog heel wat meer!  Ook de juf 

moest aan de slag.  De agent toonde ons wanneer we wel en niet mogen oversteken als hij op 

het kruispunt het verkeer staat te regelen.  Juf reed op haar fiets en speelde eventjes mee.  Het 

beste stuk had hij voor het einde gehouden.  De kinderen mochten mee naar buiten.  Daar    

konden ze in de combi zitten, werden ze in de boeien geslagen, maakten ze kennis met de      

politiestok en ook onze oren kregen de volle lading toen de agent de sirene liet loeien.  De kin-

deren hebben enorm genoten van deze namiddag en zullen het bezoekje niet snel vergeten! 

 

 

1ste leerjaar 
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Zesde leerjaar leest Pepijn…. 
Begin dit schooljaar kregen we via de bibliotheek een uitno-

diging om deel te nemen aan een activiteit in verband met 

de Pepijn-boekenreeks van Katie Velghe. De deelnemende 

klassen ontvingen de vijf boeken uit de Pepijn-reeks. De bedoeling was dat de 

jongens en meisjes van de zesde klas in groepjes één van de vijf boeken zouden 

lezen en op een creatieve manier verwerken. Op vrijdag 

3 mei zou de auteur dan zelf in levende lijve het resul-

taat van die creatieve verwerking komen bekijken en beoordelen. Nadat 

de    kinderen met tekeningen, toneeltjes en zelfgedraaide filmpjes hun 

boek hadden voorgesteld, werden ze nog aan een moeilijke vragenron-

de onderworpen. Mevrouw Velghe was aangenaam verrast bij het horen 

en zien van de kennis van haar boeken. Het was voor haar dan ook zeer 

moeilijk om per klas een winnend groepje aan te duiden. Na een gron-

dig overleg met mevrouw Jenny van de bib kon ze uiteindelijk een    

beslissing nemen. De winnende groepjes ontvingen een boekenbon ter 

waarde van € 25,- waarmee ze niet voor eigen rekening maar voor de 

klasbibliotheek een leuk boek mochten gaan kopen in de boekenwinkel. 

De vijf boeken die we bij aanvang van dit project ontvingen mochten de 

juf en de meester     behouden voor de klasbib. En ten slotte gaf Katie 

Velghe ook nog een boek cadeau dat in de klas verloot werd. Het werd 

dus niet    alleen een leerrijk project maar ook nog eens een vruchtbaar 

project. 

 6de leerjaar 
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Schrijfoefening 

De leerlingen van het zesde leerjaar kregen de opdracht 

‘werk een draaiboek uit voor een mini-film’ 

 6de leerjaar 

Hahahaha ! Uit de kindermond 
Youssef in de taalles: 

“Meester, bij ons is er ‘s morgens altijd een uil die “kukelekuu” doet!” 

 

In de taalles 

LEERLING : “Meester, wat betekent souffleur?” 

MEESTER : “Dat is een woord afkomstig van een Frans woord.  Heeft er iemand 

een idee welk woord dat is?” 

LEERLING : “Jaja meester, ik weet het!  Dat komt van Chou-fleur! (bloemkool) 

(Souffleur komt van ‘souffler’ wat fluisteren betekent) 
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 6de leerjaar 

De koning wou voor zijn vrouw haar 
50ste verjaardag zingende parels 
cadeau geven. 

‘s Avonds wordt hij moe en gaat 
slapen 

Ze rennen direct naar buiten Ze lopen direct naar het park omdat 
ze vannacht daar iets gezien hebben. 

‘s Nachts breekt een dief een raam 
open 

De dief stapt naar binnen Daar ontdekken ze de schuilplaats 
van de dief 

De dief rent direct weg. 

Hij gaat verder naar de parels Hij neemt de parels mee. Timon en Louise rennen erachter aan.  

Hij kruipt terug door het raam Hij sluit het raam en gaat weg Timon pakt hem en Louise neemt de 
parels af. 

Ze rennen naar het paleis 

‘s ochtends wordt de koning wakker. Hij ziet dat de parels gestolen zijn en 
schreeuwt 

Daar bezorgen ze de parels aan de 
koning. 

De koning bedankt de kinderen. 

Hij roept onmiddellijk Timon en  
Louise. 

Ze komen binnen en de koning ver-
telt hen alles. 

Hij geeft de parels af aan zijn vrouw, die is heel blij. 
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Naar het zwembad met de derde  

Kleuterklas 
Alle kleuters van de derde kleuterklas zijn met glans geslaagd voor de wa-

tergewenning.  Samen met hun vriendjes beleefden ze iedere week heel veel 

plezier in het zwembad.  Nu zijn ze allemaal klaar voor hun eerste “echte” zwem-

les. 

 3de kleuterklas 

Supermegacooletoffe sportdag 
Op donderdag 30 mei trokken we met de lagere school richting 

sporthal voor onze tweede sportdag dit jaar.  Met de scholenveldloop kreeg 

de winnende school een gratis sportdag.  Na lang overleg heeft de gemeente  

Liedekerke beslist om deze sportdag aan alle deelnemende scholen te geven.  

Deze sportdag vervangt dan ook de roefeldag.  Het was een hele leuke dag met 

supertoffe activiteiten.   

Sommige activiteiten kenden ze al vanop school of in de sport-

club maar andere waren volledig nieuw.  De waterbal had het 

meeste succes.  Hierbij moesten de kinderen in een supergrote 

bal kruipen die rond hen werd opgeblazen.  Zo werden ze dan op 

het water gerold.  Veel zweet, natte broeken en natte t-shirts 

maar wel megacool. 

4de leerjaar 
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Fragment uit “Kleine dagen”,  

een werk van Bernard Dewulf. 
Als u tijdens uw vakantie tijd vrij hebt, moet u beslist eens dit werk lezen. Het 

is voor ouders en grootouders een herkenbare parel over het doen en laten van 

kinderen. We citeren een paar fragmenten. 

… Het is een zomeravond en de schemering valt. In de nagloeiende tuin klimt 

een jongetje de boom in. Ik zit in het huis, het wereldnieuws komt mij ter ore, 

en ik zie het gebeuren. 

De dag valt, het jongetje stijgt. In de dalende dag klimt het jongetje op. Over het klimmende 

jongetje valt de dag neer. 

Het is of de dag hem uiteindelijk omhelst. Het is of hij de dag aantrekt voor de nacht.   

Het is een gebeurtenis. 

De lenigheid van schemering en jongetje. Hun volmaakt soepele samenspel. De deemoed van de 

dag, de overmoed van het jongetje. De dag die zich dalend over hem ontfermt, zoals wij denken 

dat eindigende dagen dat doen. 

Het jongetje gaat zitten op een te dunne tak.  Ik zie het gebeuren.  Maar ook de boom is    

barmhartig. De tak wordt onbegrijpelijk dik. Iets in mij gelooft dat nu, in dit onmetelijke ogenblik, 

alles barmhartig wil zijn voor mijn jongetje in d boom. Zelfs de twijfelachtige takken willen hem 

Leestip ! 
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dragen. 

… 

Twee meisjes van vijf taterend in het ochtendhoofd. Het ene van mij, het andere op visite. Het 

huis wordt een volière van maniertjes. Fladderende handjes, rollende oogjes, gemaakte zuchtjes, 

en dat ongenaakbare gegiechel. 

Dat zit allemaal standaard bij hun uitrusting. Soms groeit het weg, soms niet. 

Ze zijn ‘op’. Dat wist ik al van horen zeggen. Maar nu ik ze samen heb, wil ik de hele waarheid. 

Ze zijn immers allebei op dezelfde. Dat sticht verwarring in de ouderwereld. 

Jullie zijn dus op A., zeg ik, mijn stem op poezenpoten. Meisjes van vijf zijn van suikerglas. Ze 

kijken elkaar aan, handjes zweven naar de mond. Die van mij neemt het woord. Allebei, samen, 

tegelijk, op dezelfde? vraag ik. De handjes zweven af en aan. Ja. Wat is dat, op iemand zijn? Lip-

jes worden geperst, schouders gaan omhoog. Ze kijken weer naar elkaar en proesten het uit. 

… 

Bernard Dewulf is actief als dramaturg voor theatergezelschap NTGent en columnist voor het 

weekendmagazine van de krant De Standaard. Sinds januari 2012 werd hij voor twee jaar be-

noemd tot officiële stadsdichter van Antwerpen. In 2009 schreef hij  Kleine dagen. Schitterende 

miniaturen over het genot van het alledaagse. De dichter en essayist kijkt naar zijn dagelijkse 

omgeving: het huis, de kinderen, de vrouw, de tuin, het licht – een kleine wereld waarin soms 

grootse dingen gebeuren, ook al gebeurt er schijnbaar niets.  

 

Voor dit werk ontving hij in 2010 de Libris Literatuur Prijs.  

Sint-Antonius feest in kleur 

De leerlingen van Sint – Antonius maakten er alweer 

een spetterend schoolfeest van. Het was bang afwachten want de mei-

maand had al veel regen gebracht. Maar we hadden enorm geluk. De aangekon-

digde opklaringen kwamen er. Alle kinderen, klein en groot, waren er helemaal 

klaar voor. Het thema ‘feest in kleur’ kon beginnen. Juf Riet had de voorbije we-

ken samen met de kinderen keihard geoefend. Door weer en wind werden de 

danspasjes aangeleerd. Elk leerjaar had een kleur gekozen. We kregen een prachtig kleurenpak-

ket te zien. De groene ruimtewezens en met blauw kwam de politie naar de boeven zoeken, het 

vierde leerjaar was met goud op zoek naar dollars. De kleinste kleuters hadden hun lichtblau-

we  pyjama aangetrokken, de eerste kleuterklas waren prachtige lieveheersbeestjes. Er waren 

schattige biggetjes te zien en schitterende indianen. De bijtjes mochten zeker niet ontbreken en 

ook de duivels gaven present. Het zesde leerjaar mengde alle kleuren door elkaar als volleerde 

schilders. Nadien kwamen alle klassen van de lagere school nog eens bij elkaar voor een sto-

mend slot.  

1300 mensen kwamen langs. We zijn er zeker van dat ze genoten hebben van dit kleurrijke  

spektakel.  

 Kleuter & lager 

http://nl.wikipedia.org/wiki/NTGent
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Standaard
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stadsdichter
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Op schoolreis naar zee 
De foto’s vertellen dat onze schoolreis naar zee gewoon  
superformiweldigendfantakolosachtig was. 

kleuters 
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Beremolledag  
Die dag trekken de derde kleuterklassers en de leerlingen 
van het eerste leerjaar er samen op uit.  Onze kleuters 
worden op een speelse manier ondergedompeld in de  
wereld van letters en cijfers.   
De leesvriendjes MOL en BEER zijn natuurlijk ook van de 
partij! 
Dat lettertjes samen een woord vormen, zullen onze kleuters met hulp 
van de kinderen van het eerste leerjaar ontdekken. 

Met deze integratiedag proberen we alvast de ‘grote stap’ naar het eerste leerjaar te  
minimaliseren tot een “ministap”.  Kijk alvast op de website naar de foto’s. 

Kleuters & eerste leerjaar 

Verdriet in onze school 

Je gaf me je liefde, bezorgdheid en trouw 
ik heb genoten van de jaren met jou, 
ik weet dat het jou ook goed heeft gedaan 
Maar ik zal je zo missen bij het verdergaan. 

 
Francis 

MORREN 
°19 maart 1928 
+4 januari 2013 

 
Opa van  

Jorn Morren  
(L6A) 

 
Godelieve 

VAN DAMME 
°22 april 1933 

+12 februari 2013 
 

oudleerkracht 

 
Victorine 

CHRISTIAENS 
°1 oktober 1926 

+19 februari 2013 
 

Mama van 
Juf Rita 

 
Mimi 
THYS 

°14 januari 1956 
+6 maart 2013 

 
Oma van 

Merel Van Deun 
(K1A) 

 
Cecile 

COBBAERT 
°29 november 1925 

+27 maart 2013 
 

Mama van 
Juf Marleen 

 
Jeannine 

DE GROODT 
°6 oktober 1936 
+12 april 2013 

 
Oma van 

Sebbe Boom 
(K1A) 

 
Camiel 

GOSSUIN 
°9 juni 1947 

+10 mei 2013 
 

Papa van Wendy 
(personeelslid) 

Opa van Chloé (L2B) 
Kyan Demaegd (K3A)  

 
Pierre 

HEYMANS 
°29 december 1951 

+24 mei 2013 
 

Opa van 
Lore Delcour 

(K1B)  

 
Simonne 

DE COSTER 
°19 mei 1929 
+2 juni 2013 

 
Oma van 

Jimmy Vernaillen 
(L2B) 

 
Louise 

D’HAESELEER 
°23 augustus 1923 

+5 juni 2013 
 

Oma van 
Febe De Smedt 

(L3A) 



St.-Antoontje - 2012-2013 - pg 31 

 

Vreugde in onze school 

Dat prille, hulpeloze van een pasgeboren kindje 
wat is nieuw leven toch verbazingwekkend 
mooi en vertederd. 

Broertje voor 
Milan Coppens 

(K2A) 

28-03-2013 

Kleinzoon voor 
Juf Marie-Rose 

Kleindochter voor 
Juf Lynda 

15-04-2013 21-05-2013 

Huwelijk in onze school 

Ik noem je m’n lief 
ik noem je m’n schat 
ik noem je het beste 
wat ik ooit bezat. 

Sophie & Jan 
3 augustus 2013 

 
Juf van de tweede kleuterklas 

Zusje voor 
Phoebe Willems 

(K1A)  

Zusje voor 
Elena D’Hoe 

(K2A ) 

Zusje voor 
Merel Van Deun 

(K1A) 

14-02-2013 20-12-2012 12-02-2013 

broertje voor 
Matthias Vael 

(K3B) 

29-09-2012 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=beer&source=images&cd=&cad=rja&docid=MWYrRKjyiQ863M&tbnid=FUuiRUlMoKFf4M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.nukleuren.nl%2Fbeer-met-hart.htm&ei=Hr3AUej6JrKM0wWU1YDQDA&bvm=bv.47883778,d.d2k&psig=AFQjCNFJT06qsQQmWuk8qf
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=beer&source=images&cd=&cad=rja&docid=MWYrRKjyiQ863M&tbnid=FUuiRUlMoKFf4M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.nukleuren.nl%2Fbeer-met-hart.htm&ei=Hr3AUej6JrKM0wWU1YDQDA&bvm=bv.47883778,d.d2k&psig=AFQjCNFJT06qsQQmWuk8qf
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=beer&source=images&cd=&cad=rja&docid=MWYrRKjyiQ863M&tbnid=FUuiRUlMoKFf4M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.nukleuren.nl%2Fbeer-met-hart.htm&ei=Hr3AUej6JrKM0wWU1YDQDA&bvm=bv.47883778,d.d2k&psig=AFQjCNFJT06qsQQmWuk8qf
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=trouwen&source=images&cd=&cad=rja&docid=d15QQdmoK1_U6M&tbnid=5ZguUtHFq12wUM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.kleurplaatjes.org%2Fk49%2Ftrouwen.html&ei=t8DAUYHgIoaY0AXvhIHoCw&psig=AFQjCNHj8EUj1pC_LGiEf-exdugCtFwbPg&
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=beer&source=images&cd=&cad=rja&docid=MWYrRKjyiQ863M&tbnid=FUuiRUlMoKFf4M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.nukleuren.nl%2Fbeer-met-hart.htm&ei=Hr3AUej6JrKM0wWU1YDQDA&bvm=bv.47883778,d.d2k&psig=AFQjCNFJT06qsQQmWuk8qf
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=beer&source=images&cd=&cad=rja&docid=MWYrRKjyiQ863M&tbnid=FUuiRUlMoKFf4M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.nukleuren.nl%2Fbeer-met-hart.htm&ei=Hr3AUej6JrKM0wWU1YDQDA&bvm=bv.47883778,d.d2k&psig=AFQjCNFJT06qsQQmWuk8qf
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=beer&source=images&cd=&cad=rja&docid=MWYrRKjyiQ863M&tbnid=FUuiRUlMoKFf4M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.nukleuren.nl%2Fbeer-met-hart.htm&ei=Hr3AUej6JrKM0wWU1YDQDA&bvm=bv.47883778,d.d2k&psig=AFQjCNFJT06qsQQmWuk8qf
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=beer&source=images&cd=&cad=rja&docid=MWYrRKjyiQ863M&tbnid=FUuiRUlMoKFf4M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.nukleuren.nl%2Fbeer-met-hart.htm&ei=Hr3AUej6JrKM0wWU1YDQDA&bvm=bv.47883778,d.d2k&psig=AFQjCNFJT06qsQQmWuk8qf
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BELANGRIJKE DATA voor het schooljaar 2013-2014 
 
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG : vrijdag 4 oktober 2013 
VRIJAF : maandag 7 oktober 2013 
HERFSTVAKANTIE : maandag 28 oktober 2013 t.e.m. 3 november 2013 
KIPFESTIJN : zaterdag 16 & zondag 17 november 2013 
KERSTVAKANTIE : maandag 23 december 2013 t.e.m. 5 januari 2014 
SNEEUWKLASSEN : vrijdag 7 februari 2014 tot en met 15 februari 2014 
KROKUSVAKANTIE : maandag 3 maart 2014 t.e.m. 9 maart 2014 
PAASVAKANTIE : maandag 7 april 2014 t.e.m 20 april 2014 
VRIJE DAG : paasmaandag 21 april 2014 
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG : woensdag 30 april 2014 
VRIJAF : donderdag 1 mei 2014 
VRIJAF : vrijdag 2 mei 2014 
HEMELVAART : donderdag 29 & vrijdag 30 mei 2014 
PINKSTERMAANDAG : maandag 9 juni 2014 
DE SCHOOL EINDIGT : vrijdag 27 juni 2014 om 11u40 ! 

Het SINT-ANTOONTJE heeft de intentie voor de kerst- en zomervakantie te verschijnen.  Dit als contactblaadje tussen de school 
en thuis: twee belangrijke plaatsen in de leefwereld van onze kinderen. 
SCHOOL : Gesubsidieerde Vrije Basisschool SINT-ANTONIUS 
    Opperstraat 32—1770 LIEDEKERKE 
    www.sint-antoniusschool.be 
REDACTIE : alle kinderen van de school en het schoolteamµ 
LAY-OUT : Juf Mirianne 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER : juf Ruth 


